
 

  



  



KIES! 

 

de weg naar de stembus 

is lang en gevaarlijk 

velen verdwalen 

hun bestemming raakt zoek 

 

wie zijn weg heeft gevonden 

wacht een vriendelijk woord 

van dames en heren 

met meegebracht brood 

 

wat zal ik eens stemmen 

vroeg ik de stemwijzer 

maar bij Velsen verscheen 

slecht een witte vlek 

 

we kiezen ons kruis 

we kiezen uit tien 

de raad komt, de raad gaat 

wie wint, is gezien 

staat klaar voor vier jaar 

 



 



 



  



 

 

 

 

de A22 

 

we nemen de kortste route 

de zwarte tunnel in 

strepen op hoofd en handen 

van hakkelend licht 

 

als engelen wijzen 

luchtkokers naar de hemel 

 

we rijden in een wirwar van 

kruisende wegen en water 

de gevaarlijkste 

leidt naar ons doel 

 

en geen omweg 

kan ons redden 

  



 

de wisseltrofee 

 

 

WƻƘƴ Ǿŀƴ 5ƛƧƪ Ϟ 

kleurrijk en vindingrijk 

inspireerde tot deze ereblijk 

namens hem prijs ik jullie rijk 

 

vier scholen deden mee 

presentatie aan iedereen 

de waarheid in een werkstuk 

projectie van de werkelijkheid 

in letters en licht 

op papier, op een scherm 

in enquête en strip: 

ΨǎŀŀƛΩ ƛǎ ƳŀŀǊ ŜŜƴ ǾƻǊƳ 

 

de meningen gevangen 

de kiezer verleid 

politici ontleed 

het programma opgesteld 

 

we zijn vrij om te kiezen 

we weten waarom 

wie er ook wint 

  



 

vrouwen kiezen 

 

tien lijsten in Velsen 

vijf vrouw, vijf man 

aan de top 

 - zou je denken ς 

 

een oogwenk geleden 

was fietsen voor vrouwen 

onfatsoenlijk  

studeren verboden 

mochten bruiden niet werken 

 

wat vrouwen kunnen 

is bevochten 

nu verdienen jonge advocates 

meer 

 

meer dan 

verandering 

zoek verbetering /evenwicht 

 

de bereikte staat 

hoe persoonlijk ook 

blijft politiek 

 

  



verbeelding in Velsen 

 

 

zoete koperblazers lokken me 

tussen het zelfgemaakt decor 

waar ze doen alsof 

 

ik kijk achter het gordijn 

en vang een glimp op 

van een groot geheim 

 

mijn verlangen hangt 

tussen de coulissen 

ik draag de rode jurk  

 

van de rozenkoningin 

ik ben de hongerige wolf  

voor even ingelost 

 

ingeweven in een stevig web 

van beelden, verhalen en beweging 

onzichtbaar verbonden in Velsen 

  



TELSTAR 

23-04-2010 

 

 

deze wedstrijd wil 

droge spieren en sterke benen 

vuur en snelheid 

ballen als kogels 

kluiten tegen kuiten 

de geur van gras 

 

voor de rust 

scoort Glynor Plet 

en maakt gelijk 

erna onverhoeds zwart 

 

de tribune op Oost 

blijft steunen op stalen palen 

van Tata Steel 

 

verlies is zuur 

maar bier smaakt zoet 

op het wit van de leeuw 

kickt de voetbalvoet 

 

na afloop in Schoonenberg paviljoen 

staan spelers op het podium 

eind van het seizoen: 

het blauw van stroppen 

onder geschoren koppen 

 

in de lucht mijlenver 

boven het stadion 

trekken vliegtuigsporen 

een ster 

  



 
  


